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J .R.R. Tolkien, de schrijver van The Lord of the Rings en
The Hobbit, is voor miljoenen mensen een held, de schrijver
van hun lievelingsboek en één van de stichters van het
fantasy-genre in de literatuur.
Minder bekend is zijn doorleefde spiritualiteit en zijn
diepgelovige katholieke overtuiging, die voor hem een
bron waren om te leven voor zijn gezin en zijn werk
aan de universiteit van Oxford.
Bart Willemen ging in zijn werk en zijn brieven op zoek.
Hij publiceerde hierover in 201 3 het boek The Lord of
Tolkien. Deze spiritualiteit van J .R.R. Tolkien
kan ook voor ons vandaag nog voedsel zijn
voor onderweg.

zondag 30 april 201 7 om 1 5:00 uur
in de Sint-Catharinakerk (begijnhof) te Herentals

toegangsprijs : 5 euro (inclusief drankje)
te betalen aan de kassa




